
 
 
 
U kunt een keuze maken uit 
bestaande workshops. Voor meer 
informatie hierover, kunt u 
contact met mij opnemen. 
 
 

 

 

Maatwerk 

 

U kunt mij vragen een dagdeel te vullen of een deel van een 
weekendprogramma. Verder bestaat de mogelijkheid dat ik een groep een 
aantal keer per jaar begeleid. Sommige kerken nemen mijn aanbod ook op 
in hun jaarprogramma voor verdieping/bezinning, al dan niet in 
samenwerking met meerdere kerken.  
 
U kunt mij ook vragen om voor uw groep een workshop Bibliobeeld of 
Bibliodrama op maat te maken. Misschien heeft u een bepaald thema 
waarin de groep zich graag zou willen verdiepen. Ik zal bij u de 
mogelijkheden en wensen peilen om daar zo goed mogelijk bij aan te 
kunnen sluiten.  
 
 

Meer informatie 

 
 

 

 
Praktijk voor Beeldende Therapie 
Madelon Verwer-Ramp 
Telefoon: 0297 - 27 24 44 
App: 06 - 29 50 71 37  
E-mail: info@therapie-pezzettino.nl 
Website: www.therapie-pezzettino.nl 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

voor kerken, pioniersplekken  

en kloosters 

 

 

 

Psalm 126 
Psalm 126 

Workshop ‘Mijn levensboom’ 

http://www.therapie-pezzettino.nl/


 

Even voorstellen… 

 

Mijn naam is Madelon Verwer-Ramp. Ik 
ontwikkel workshops voor groepen in 
kerken, pioniersplekken en kloosters. In 
de workshops combineer ik 
levensthema’s of Bijbelverhalen met 
expressie. Graag ga ik met mensen op 
zoek naar datgene wat hun leven zin en 
betekenis geeft.  
Van 2015-2019 studeerde ik Theologie 
aan Hogeschool Windesheim. Ik ben 
zelfstandig ondernemer en sta 

geregistreerd in het register voor kerkelijk werkers van de PKN.  

 

Bibliobeeld 

 

Beeldende expressie aan de hand van levensthema's, dat is Bibliobeeld. In de 
groep gaan we aan de slag met een centraal thema. Ik maak hierbij gebruik 
van verhalen, foto's, liederen, gedichten en gespreksvormen. Daarna gaat 
iedereen op zijn eigen manier aan het werk om zijn of haar ervaringen en 
gevoelens in beeld te brengen. Na afloop gaan we hierover met elkaar in 
gesprek.  
 
Het is mogelijk een keuze te maken uit bestaande workshops: 
‘Mijn levensboom’ is gericht op mensen die in de rouw zijn. Dat kan rouw 
zijn vanwege het verlies van een 
dierbaar persoon aan de dood of 
aan het leven. Of omdat iemand 
die je liefhebt ongeneeslijk ziek is. 
Ieder gaat zijn of haar eigen 
ervaringen en gevoelens 
onderzoeken en deze zichtbaar 
maken in een eigen levensboom 
met behulp van tekenmaterialen, 
collage-materiaal en verf. 
 
 
 

 
 
De workshop ‘Mijn geloofsjas’ is erop 
gericht mensen aan het denken te 
zetten over hun geloof of 
levensbeschouwing. Met name over 
de ontwikkeling die zij daarin 
gedurende hun leven hebben 
doorgemaakt. De metafoor die hierbij 
gebruikt wordt, is die van een jas. Een 
jas die kan zijn als een tweede huid, 
die iets kan uitstralen van datgene wat 
zich binnen in je afspeelt. Ieder maakt 
zijn of haar eigen geloofsjas met 
behulp van verf, stof en 
tekenmaterialen.  
 
Meer informatie over bestaande 
workshops vindt u op mijn website.  
 
  
 

Bibliodrama 

  

Bibliodrama is een werkvorm waarbij je je verdiept in een (Bijbel-)verhaal.  
Samen met anderen breng je het verhaal tot leven. Je doet dit door je in te 
leven in één van de personages. Spelenderwijs leer je dit personage beter 
kennen en tegelijkertijd neem je daarin jezelf mee met je eigen context en 
levensverhaal. In de speelruimte die je samen als spelers creëert, onderzoek 
je daden, dilemma’s en keuzes van verhaalfiguren en ook jouw verhouding 
daartoe. Zo geef je een persoonlijke kleur aan de interacties met de anderen.  
Op deze manier kun je iets van je eigen levensverhaal in een oud verhaal 
beleven. Door het spel kun je tot nieuwe inzichten komen: er kan een ander 
licht vallen op het verhaal en dingen die in je leven spelen.   
  
Om Bibliodrama te kunnen begeleiden volgde ik van 2018 tot en met 2020 
de Opleiding tot Professioneel Begeleider van Bibliodrama. 
 

‘Mijn levensboom’ 

‘Mijn geloofsjas’ 


